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Voorwoord 

Van financiële crisis heeft ’t Lantaerntje voorlopig even geen 

last, want we haalden ’n ”leuk centje” op, met onze jaarlijkse 
“schooiactie” en ’n week later wonnen we de culturele hoofd-

prijs van de Rabobank. Dat jullie ’t nieuwe Lantaerntje mooi 
vinden hoorden we toen we bij jullie aanbelden met onze      
lippenbalsem en ’t envelopje. Dat dit mooie blaadje nu iets 

meer kost om te maken is logisch. Dus die extra inkomsten 
kunnen we heel goed gebruiken. 

 
Tijdens de jaarlijkse contactavond van de brandweer kreeg Ton 
van Esch het diploma voor brandweerchauffeur. 

Restaurant Lef, op d’n Distelberg is 1 van de 3 restaurants   
verkozen voor Bib Gourmand, door Michelin, vanwege hun   

lekkere 3 gangen menu’s van 35 euro. 
De Jeugdtonpraotavond was weer dolle pret. De “kletsen” en de 
acts waren echt heel lollig! 

Onze Senioren vereniging bestaat al 55 jaar, dus die is ook   
senior, en hadden ’n mooi feest in de Speeldoos in Vught. 

Sam den Ouden mocht ’n gedicht voorlezen tijdens de dag van 
de rechten van het kind, omdat ze de voorlees wedstrijd       

gewonnen heeft. 
 
Terwijl de dagen korter worden, klopt ons hart vol verwachting. 

Sinterklaas is in ’t land!  
Dus geniet ervan. 

http://www.clipartsalbum.nl/asp/cliparts.asp?Language=NL&AreaCode=NL&LCID=1043&Source=Categories&Subcategories_ID=473&S=kerstverlichting


 

2 ‘t Lantaerntje                                     December 2012

Gaarne zien wij ingezonden teksten tegemoet. Plaatsing hiervan houdt niet 

in dat de redactie instemt met de inhoud of de strekking van de tekst. Deze 

valt onder de verantwoordelijkheid van de auteur, wiens naam en adres bij 

de redactie bekend dienen te zijn. 

Redactieleden: 

Jolanda de Bever  Inge van Esch Jolanda Hendriks  

Gerdine van den Hurk Simone Jurgens Franca van der Linden 

Imre Tiebosch Betsy Vorstenbosch 

Maaike Bijman Financiën  Tel. 0411 - 643459 

Bert Heesbeen Advertenties  Tel. 0411 - 642091 

Drukwerk: Drukkerij Formaat 

Sluitingsdatum kopij januarinummer 2013:  

E-mail: 

Uiterlijk vrijdag  14 december 2012 

Handgeschreven: 

Uiterlijk woensdag 12 december 2012 

Colofon 

STICHTING DORPSBLAD ‘t LANTAERNTJE 

OPGERICHT 1 mei 1985 

Internet:   www.lantaerntje.nl 

Email:   lantaerntje@hotmail.com 

Rabobank:  155461133 

Redactie-adres: St. Lambertusstraat 74 

    5266 AG Cromvoirt 

    Tel. 0411 - 644129 



 

3 ‘t Lantaerntje                                      December 2012 



 

4 ‘t Lantaerntje                                     December 2012



 

5 ‘t Lantaerntje                                      December 2012 

Inhoudsopgave Bladzijde 

 

Wiste gij detjes 6 

Rondom de Lambertuskerk 9 

Op de koffie bij 13 

Stukske van Beth 19 

Cromvoirtse Fanfare 20 

De Moeite werd 27 

Bloemetje van de maand 29 

Ingezonden berichten 31 - 39 

Kalender 40 

Ingezonden berichten 42 - 65 

Lichtpuntje 54 

Ooievaartje 67 

Gedicht 69 

Pottenkijkers 71 

M@ilig 73 

Brandweer Cromvoirt 75 

Jong  77 

Doktersdiensten 80 



 

6 ‘t Lantaerntje                                     December 2012

Wiste gij detjes 

Wiste gij dè: 

 Wij op 29 oktober een verrassend leuke avond hebben  

gehad 

 Dat we liever achter de schermen werken maar deze keer 

stonden we in de schijnwerpers 

 Dit voor Cromvoirt goed heeft uitgepakt. 

 Een lichtpuntje inmiddels in Rio de Janeiro zit. 

 We veel jong talent in Cromvoirt hebben. 

 De nieuwe jeugdraad bekend is. 

 We iedereen hartelijk bedanken voor de gulle gave tijdens 

het schooien. 

 We heel benieuwd zijn hoe lang het paaltje bij de zeilclub 

blijft staan. 

 Sinterklaas weer in het land is. 

 Aanstaande zondag de Sint Cromvoirt komt bezoeken. 

 De kleur in de kaft maandelijks gesponsord wordt. 

 Het op 6 januari Nieuwjaarstreffen is. 

 Onze oude dupliceermachine geschonken is aan BS de 

Leydraad  en zij deze kunnen inleveren met het oud ijzer 

voor het schoolkamp. 

 De Kneuters blij zijn met Gertjan van de Bogaert. 
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Rondom de Lambertuskerk 

ADVENTSACTIE DOMPU SUMBAWA - INDONESIE 

De Adventsactie 2012 heeft als thema ‘groot denken, klein    

doen’. Zusters van de Sociëteit Jezus, Maria en Jozef (JMJ) 

maakten vele jaren deel uit van onze geloofsgemeenschap. Met 

zuster Theresia, generaal-overste, hebben wij een goede band. 

Zij heeft ons opnieuw gevraagd om hulp voor Dompu, dat een 

van de armste missieposten op Sumbawa in Indonesië is.  De 

medezusters aldaar zijn betrokken bij de opvang en scholing 

van (zwerf)kinderen, het verbeteren van de positie van      

vrouwen, het opzetten van kleine bedrijven voor en door    

vrouwen door middel van het verstrekken van microkredieten 

en het verbeteren van de hygiënische omstandigheden. Wij 

kunnen hun helpen door een bijdrage aan de collecte tijdens de 

nachtmis of via 155403893  t.n.v. Parochie Edith Stein, onder 

vermelding van ‘adventsactie 2012’. 

Zuster Theresia, de generaal overste, zal er, net als vorige    

jaren zorg voor dragen dat uw bijdrage voor de volle 100 pro-

cent haar bestemming bereikt. Alvast hartelijk dank!  

 

ADVENT 

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd 

waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden 

verwacht.  

 

‘Adventus’  

In de donkere weken vóór Kerstmis leven christenen in afwach-

ting van de komst van het kindje Jezus. Omdat het Latijnse 

woord voor 'komst' of 'het komen' ‘adventus’ is, worden de vier 

weken vóór Kerstmis ‘Advent’ genoemd. 

 

(Vervolg op pagina 10) 

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID19463.html
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Vier zondagen 

De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent vangt aan 

op de zondag die valt tussen 27 november en 3 december, en 

eindigt als op 24 december bij het avondgebed de Kersttijd   

begint. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal 

aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27. De vier         

zondagen worden ook wel genoemd naar de beginwoorden van 

de introïtusgezangen van de missen op die dag: Ad te levavi, 

Populus Sion, Gaudete en Rorate Caeli. In 2012 valt de eerste 

zondag van de Advent op 2 december.  
 

 

Licht in de duisternis – Dood en leven 

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl 

het in de buitenwereld steeds donkerder wordt, leven gelovigen 

toe naar de komst van Jezus Christus, het ‘ Licht der wereld’.  

Duisternis staat in de christelijke traditie symbool voor de 

Dood, en licht voor het leven en de Verrijzenis. In de weken 

voor Kerstmis, als de natuur haar meest doodse, duistere kant 

presenteert, zien de gelovigen Christus, Licht van de Wereld, 

dichterbij komen. Het besef groeit dat uiteindelijk niet de dood, 

maar het leven zal overwinnen. 
 

 

Adventkransen 

Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch   

zichtbaar gemaakt met behulp van de adventskrans, die in    

alle kerken en in sommige scholen en huiskamers wordt       

opgehangen. Een adventskrans is doorgaans gemaakt van  

dennengroen of andere natuurlijke materialen en draagt vier 

kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Op iedere       

adventszondag wordt één kaars ontstoken, net zolang tot op de 

laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende kerst-

feest aankondigen.  

 

 

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID681816.html
http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID8244.html
http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID736620.html
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In het weekend van 19/20 april 2013 vindt het Heilig Vormsel 

plaats voor de leerlingen van groep 7 & 8 van basisschool De 

Leydraad. 

Gaat Uw kind niet naar deze school, maar wilt U hem/haar 

graag mee laten doen, neem dan contact op met: 

Henriëtte Schuurmans-van Oijen                                          

Tel. : 0411-643163                                                         

Mail : wap.schuurmans@home.nl 

JUBILARIS KOOR 

Al vijfentwintig jaar lang zingt Bert van Dijk als bas mee in ons 

koor. Wij hopen dat Bert nog lang in ons koor zijn partij zal 

meezingen. Bert, proficiat! 

 

VIERINGEN RONDOM KERSTMIS 

Maandag 24-12  21.00 uur  Nachtmis 

Dinsdag 25-12 09.30 uur  Hoogfeest Kerstmis 

Maandag 31-12 19.00 uur Woord- en communieviering 

Oudjaar 

 

In onze Lambertuskerk worden op 26 december en 1 januari 

geen vieringen gehouden. Bent u slecht ter been of senior,   

dan is het mogelijk een plaats te reserveren, vooraan in de 

kerk, op kerstavond 24 december. U kunt daarvoor telefonisch 

contact opnemen met ons parochiecentrum (zie openingstijden, 

eventueel boodschap inspreken op de voicemail). Een briefje 

met uw naam in de brievenbus kan natuurlijk ook. 

 
PAROCHIECENTRUM CROMVOIRT 
Kerkweg 1, 5266 BA  CROMVOIRT 

0411-641216  
www.parochieedithstein.nl 

Geopend vrijdag van 9.30 – 11.30 uur 

http://www.parochieedithstein.nl
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Op de koffie bij  

Waarschijnlijk bij veel mensen minder       

bekend, maar wel de grootste jeugd-
vereniging van Cromvoirt: Scoutinggroep 

Prins Willem van Oranje. 't Lantaerntje ging 
op de koffie in de blokhut aan de Loverense-
straat 2b bij, volgens eigen  zeggen, de 

leukste club van heel Cromvoirt en wijde 
omgeving. En na wat we hebben gezien en 

na al die enthousiaste verhalen moeten wij 
bekennen dat we het jammer vinden dat we  
toch eigenlijk niet meer bij de jeugd horen. 

 
Scoutinggroep Prins Willem van Oranje is ontstaan in 1935      

in Den Bosch. Na afsplitsing in 1965 kreeg Prins Willem van 
Oranje een onderkomen in Cromvoirt. Het clubhuis brandde in 
1998 helemaal af en werd in 2000 weer in gebruik genomen. 

Scoutinggroep Prins Willem van Oranje is een gezellige groep 
jongens en meisjes in de leeftijd van 7 t/m 18 jaar. De gehele 

groep bestaat uit ongeveer 75 leden. Elke zaterdag komen ze 
bij elkaar om een programma te draaien in en om de blokhut 

aan de Loverensestraat. Het programma bestaat uit uitdagende 
maar leerzame, creatieve en avontuurlijke activiteiten met leef-
tijdsgenootjes. De begeleiding of stafleden die voor de groep 

staan zijn geclassificeerd door deel te nemen aan het             
pro-gramma wat is opgesteld door Scouting Nederland,        

genaamd Scouting Academy. Naarmate je ouder wordt, neemt 
bij de scouting de zelfstandigheid toe en de begeleiding af. En 
alles kan. Wat thuis of op school niet mag, kan bij de scouting 

wel. Wil je bijvoorbeeld eten met je handen? Lekker doen!   
Lekker buiten bezig zijn, boomhutten bouwen en op hoogte  

slapen,  koken, sport en spel of op kamp in binnen- of buiten-
land, er is voor iedereen wat bij. Er zijn ook verschillende  
stammen binnen Scouting Nederland bijvoorbeeld een motor-

stam, brandweerstam of rampenstam, maar ook bierbrouwen 
en fotografie behoort tot de mogelijkheden. 

(Vervolg op pagina 14) 
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Scoutinggroep Prins Willem van Oranje bestaat uit de spel-

takken welpen, scouts, explorers, pivo's en de stam. 
Welpen zijn jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar. Iedere     

zaterdag komen zij van 10.00 tot 12.00 uur bij elkaar. Elk jaar 
gaan zij vijf dagen op kamp in de meivakantie, maximaal 30 
km vanaf de blokhut. Ook is er elk jaar een welpendag in de 

regio. 
De scouts zijn jongens en meisjes van 11 t/m 15 jaar. Elke   

zaterdag komen zij vanaf 13.30 tot 16.30 uur bij elkaar. De 
scouts gaan elk jaar een week op kamp in de eerste week van 
de zomervakantie. Meestal gaan ze maximaal zo'n 80 km van 

huis en 1x in de 3 jaar gaan ze naar het buitenland. Scouts 
kennen een patrouillesysteem. Dit zijn groepjes van rond de zes 

personen. Ze nemen deel aan activiteiten in de regio. Scouts 
verkennen de wereld, moeten hun eigen potje koken op een 
houtvuurtje of gasstel, bouwen vlotten en leren kaart en    

kompas lezen, maar ook aan een touw abseilen van een brug 
behoort tot hun activiteiten. 

Explorers zijn jongens en meisjes van 15 t/m 18 jaar. Zij zijn 
elke zaterdag van 13.45 uur tot 16.45 uur in en rond de     

blokhut te vinden. Zij opereren zelfstandig maar natuurlijk   
met controle van de begeleiding. Zij doen mee aan allerlei     
activiteiten maken hun eigen plannen en bepalen zelf waar zij 

jaarlijks op kamp gaan. Willen ze op kamp naar het buitenland, 
dan zullen daar zelf een financiële actie voor moeten bedenken. 

De pivo's zijn ouder dan 18 jaar. Ze willen graag de band met 
de groep behouden en worden later vaak staflid. Zij regelen  
helemaal zelf hun programma en schieten andere speltakken te 

hulp als dat nodig is. De pivo's komen om de 14 dagen op    
vrijdagavond gezellig bij elkaar.  

Superleuk allemaal maar dat is nog niet alles. Je kan ook nog 
meedoen met landelijke activiteiten zoals de Scouting Fundays. 
Dan kampeer je op een camping bij Walibi en wordt dit       

pretpark een weekend overspoelt door de scouting. Ook zijn er 
Regionale Scouting Wedstrijden. Dit zijn wedstrijden waar 1 of 

2 patrouilles van alle verenigingen uit de regio tegen elkaar 
strijden in tenten bouwen, hiken, GPS, sport en spel maar ook 
bijvoorbeeld afwassen.  

(Vervolg op pagina 15) 
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Afgelopen jaar heeft Scoutinggroep Prins Willem van Oranje  

gewonnen en mochten zij door naar de Landelijke Scouting 
Wedstrijden. Ook worden er winterhikes en winterexpedities  

georganiseerd. Maar het allermooiste vindt de scouting toch wel 
de Wereldjamboree. Dit is een bijeenkomst van jeugdleden van 
de scouting uit alle landen van de wereld en wordt 1x in de 4 

jaar gehouden. Het kamp duurt 10 dagen en heeft een eigen 
ambulancedienst, eigen brandweer enz. Het is een stad op zich. 

In 2015 wordt de Wereldjamboree in Japan gehouden en er 
wordt al flink naar uitgekeken! Het jaar wordt afgesloten met 
de jaarafsluiting waarbij de ouders welkom zijn. 

 
Contributies en de kampen zijn all-in bij de scouting. Dus wil je 

op een leuke manier leren organiseren, samenwerken, leiding-
geven of gewoon gezelligheid dan nodigt Scoutinggroep Prins 
Willem van Oranje je uit om eens op zaterdag een kijkje te   

komen nemen in en rondom de blokhut aan de Loverensestraat 
2b.  

Voor meer informatie kun je ook kijken op de website 
www.scouting-pwvo.nl 

 
Wij bedanken de scoutinggroep voor de gastvrijheid en hun  
enthousiasme en wij vinden het erg leuk dat wij hun belevenis-

sen en avonturen voortaan elke maand in 't Lantaerntje kunnen 
lezen. 
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Stukske van Beth 

Toen ik zondagmiddag onze hond uit ging laten, fietste er bij 

ons in de straat een klein meisje met, ik denk, haar vader. Om 
de tien meter moest het stel stoppen omdat het meisje, dat een 

jaar of vier was zo te zien, moe was. Ik moest denken aan de 
reclame van Roosvicee, waar het meisje ook moe werd en de 
moeder zei “jij hebt ook van die kleine beentjes, hè?” Dat    

was hier ook duidelijk het geval!!! Terwijl het duo haar weg 
vervolgde achter de dijk, dacht ik aan het eerste echte fietsje 

van onze oudste dochter. Op een mooie zondagmiddag fietsten 
wij naar Nieuwkuijk en gingen bij een neef en nicht op de    
koffie. Ieder een kind op de fiets zoals we gewoon waren. De 

buurvrouw kwam ook even binnen gelopen en al pratend tegen 
de kinderen over de school en de juffrouw, vroeg ze aan de 

oudste of zij al kon fietsen? “Wel achter het huis maar niet op 
de straat”, was haar antwoord. “Nou”,  zei de buurvrouw, “bij 
ons boven staat een fietsje van onze kinderen en dat mag jij 

hebben”. Ik geloof dat we er 25 gulden voor gegeven hebben 
en iedereen blij. Het was een mooi rose fietsje en het ging mee 

naar Cromvoirt. Marieke zelf fietsen natuurlijk. In het begin 
ging het nog wel, maar even later moesten wij om de haverklap 

van de fiets tot het fietsje op de schouder mee naar Cromvoirt 
ging en de kinderen weer achterop. Het fietsje is daarna tot de 
velgen toe versleten. Het tweede fietsje kregen wij van de    

kinderen van Theo en Marietje Vorstenbosch. Het was zwart, 
we hebben het helemaal nagekeken. Er moest een nieuwe bel 

op en helemaal goud geverfd. Wat was ze trots op haar gouden 
fiets. Schijnbaar vond iemand anders haar fiets ook mooi, want 
toen we op de kermis in Den Bosch waren, is het gestolen. En 

we hadden het zo goed achter onze fietsen gezet. Het begin 
van dit verhaal is al bijna een halve eeuw geleden. Het ene  

moment heb je zorgen om haar kinderfietsje en voor je het 
weet rijdt ze het andere moment het hele land door met haar 
auto voor haar werk, de Kamer van Koophandel in Roermond, 

waar ze inmiddels al meer dan 25 jaar werkt.  
 

(Vervolg op pagina 20) 
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Het is prachtig voor alle ouders als je je kinderen en           

klein-kinderen ziet opgroeien, maar het ergste is dat jouw   
leeftijd ook door gaat. Pas las ik in een boekje, “Bloemen voor 

Oma”: als ik oud wordt, neem ik blonde krullen. Ik neem geen 
spataders en geen onderkin en als ik rimpels krijg omdat ik 80 
ben dan neem ik vrolijke, niet van die lange om mijn mond en     

alleen wat kraaienpootjes om mijn ogen. Het gedicht ging    
verder! Goed dat we alles niet zelf voor het zeggen hebben en 

we tevreden moeten zijn met wat we krijgen. Gelukkig is er  
zoveel moois om ons heen en kunnen we genieten van de 
herfstkleuren. Per slot van rekening zit ik toch ook een         

héél eind in de herfst van mijn leven. Ook een schitterend   
jaargetijde. 

 
Beth 

Cromvoirtse Fanfare 

In november zijn er weer enkele bijzondere activiteiten voor   

de fanfare. Op zondag 18 november viel ons wederom de eer  
te beurt om de “Tilburgsche Heerenzitting “ muzikaal te         

begeleiden. De Heerenzitting is een jaarlijks terugkerende     
benefietbijeenkomst, een diner met optredens waarvan de    
opbrengst naar een goed doel gaat. De eerste Heerenzitting 

vond plaats in 2010 en het programma werd georganiseerd 
door Marc Meeuwis. Die zocht een muziekkorps om de “Heeren” 

te begeleiden en dacht natuurlijk -vanwege onze onvergetelijke 
optredens bij zijn broer- aan de Cromvoirtse Fanfare. Vandaar 
dat wij de muzikale wandeling door de stad naar 013 mogen 

verzorgen. 
Nóg een grotere eer is het binnenhalen van de Sint, die op   

zondag 25 november naar Cromvoirt komt. Daar verheugen wij 
ons altijd enorm op, heerlijk om door het dorp te marcheren 
met Sint en de Pieten en een lange stoet kinderen met ouders 

achter ons aan. Als we mooi spelen mogen wij allemaal onze 

(Vervolg op pagina 23) 
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schoen zetten van de Sint en dat is tot nu toe nog elk jaar    

gelukt! 
Zondag om 13.00 uur arriveert de Sint, vanaf de Battle Axe 

gaan wij hem inhalen. 
Ook de slagwerkers zijn lekker druk bezig, op zaterdag 17    
november was er een uitwisselingsconcert in Rozenoord in 

Vught, met de slagwerkers uit Oss, een vrolijke muzikale 
avond. In December is er weer een concert, dit keer iets verder 

weg, dan gaan wij met de slagwerkers naar Veldhoven voor  
een uitwisselingsconcert met de slagwerkgroepen van Esch en 
Veldhoven. Zondag 9 december vanaf 13.30 uur, u bent       

natuurlijk van harte welkom! 
 

En dan nadert met rasse schreden het Kerstconcert. We zijn 
druk met repeteren en zo raken wij al aardig in Kerstsferen. 
Zondag 16 December geven het koor en de fanfare een        

gezamenlijk concert in de kerk, met medewerking van  soliste 
Maria van Alphen Kuipers. 

Het belooft een mooi en sfeervol concert te worden en we     
hopen dat u allemaal komt luisteren en genieten. Na het     

concert is er als vanouds een gezellig samenzijn onder het    
genot van een drankje bij ‘t wapen van Cromvoirt. De          
uitnodiging staat ook elders in het Lantaerntje (pagina 21),   

zodat u die thuis op het prikbord kunt hangen. 
 

Daarna gaan we weer denken aan Oud en Nieuw en oliebollen 
bakken, maar first things first, allemaal tot ziens op 16         
december op het Kerstconcert! 
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Gelukkig doet de redactie 

van ’t Lantaerntje ook aan 

nieuwe media. Zo kwamen 

we op het spoor van het 

Rabobank Coöperatiefonds. 

Een fonds waarbij de leden 

van de Rabobank een stukje 

dividend uitkeren aan 

maatschappelijke en sociale 

doelen uit hun kern. En net 

nu we als redactie gedwongen waren tot het maken van moeilijke 

financiële beslissingen, kwam deze uitnodiging van de Rabobank  

als geroepen. Heel brutaal schreven we ons in voor een eenmalige 

financiële ondersteuning voor het digitaliseren van ons dorpsblad. 

Samen met 4 andere sympathieke goede doelen streden we op 29 

oktober om het grootste deel van de te verdelen € 10.000. En we 

hebben fors ingezet, Inge heeft al haar moed bijeengeraapt en 

een spetterend en bevlogen pitch gehouden over het belang van 

ons dorpsblad. “Niet om er een glossy van te maken, maar wél 

om onze trots op Crommert te blijven delen!” En dat bleef niet 

onopgemerkt. Met een cheque van € 3.500,00 en een prachtige 

bos bloemen toostte de redactie 

volledig verrast en overdonderd na de 

spannende uitslag op het succes. 

Wij danken, namens de redactie en 

namens heel Cromvoirt, de Rabobank 

’s-Hertogenbosch en Omstreken voor 

hun prachtige gebaar en alle mensen 

die hun stem op ons hebben 

uitgebracht.  

Een interview met de directeur van 

  Rabobank Vught  hopen we 

  spoedig te plaatsen. 
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Culinaire studio ikook 
 

Personeelsfeest, team building, vrijgezellen avond, vrien-

den/vriendinnen avond, verjaardag, afscheidsfeestje, kin-

derfeestje, individuele inschrijving, familie dag/reünie. In 

de studio is alles mogelijk. Het is ook leuk om zelf een 

groep samen te stellen waarmee je eenmalig komt koken 

of regelmatig terug komt in de studio. Dit alles is mogelijk 

vanaf minimaal 10 personen, maximaal 20 personen. Een 

avond in de studio duurt ongeveer 4,5 tot 5 uur. De kos-

ten bedragen € 52,50 per persoon exclusief drank arran-

gement. De drankjes komen na afloop er nog extra bij. In-

clusief drank arrangement kan ook, dan komen de kosten 

op € 72,50 per persoon.  

 

Ook leuk om cadeau te geven bij afscheid van collega/medewerk(st)er. 

Waar je onder andere uit kunt kiezen is: Tapasavond (diverse thema`s), 

Drie gangen menu, Menu in overleg, Chocolade cursus ( € 40,00 p.p.). 

Tijdens een kinderfeestje ( €19,50 p.p.) maken de kids zelf een drie gan-

gen menuutje. Kortom, keuze genoeg. Er worden regelmatig individuele 

inschrijvingen georganiseerd. Dit is steeds met een ander thema. De in-

dividuele avonden gaan door mits er minimaal 10 personen zijn aange-

meld. Kijk voor de mogelijkheden ook eens op de site. www.ikook.nl 

 

Nieuwsgierig geworden, informeer geheel vrijblijvend, 

Ineke den Otter 073-6841841 of 06-21863815 
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De moeite werd 

Gezondheid, 

 
We zèn in ons laand erg ôn ut vergreijzen gegaon 

daor is mee unne pot verf niemèr tegenin te gaon 
van ons jaoren zèn ur veuls te veul um te beginne 

vruuger waren er nog hil grote gezinne 

twaalf, dertien keinder was gewoon 
dè waar toen ut levenspatroon 

mèr nou zen dè allemaol senioren 
en dè moete hil veul horen 

er zèèn veul ziekten en gebreken 

dè hi de gezondheidsdienst goed bekeken 
mèè zoveul miensen op durre ouwe dag 

vèèn ik ôk dèt dè wel mag 
gu hurt van allerhaande kwaolen 

waor ge nie wit waor ze ut vandaon haole 

mèr we worren ôk allemaol wè ouwer 
dès wir un klöpke op oewe schouwer 

want ôn veul ziektes is iets te doen 
es ge mar op tèd zegt, daor wringt de schoen 

ge kregt dan un spuitje of un pil 
unne neije heup of knie net wè ge wil 

en un operatie zus of zo 

dè krèdde allemaol kadoo 
mer een ziekte is net ontdekt 

daar helpt alles nie direct 
dè is de ziekte P.H.P.D 

daor zitte we eigenlijk allemaol wel mee 

ès ge dè hèt, bende er mee klaor 
ut betekend: Pijntje hier Pijntje daor 

 
CV 
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Bloemetje van de maand    

Deze maand gaat het bloemetje naar: 

Familie Nederveen  

omdat ze daar wel heel letterlijk met de deur in huis rijden. 

“Het bloemetje van de maand” wordt gesponsord door Yolanda 

van den Bersselaar en wordt gegeven aan iemand die het ver-
dient. Dat hoeft niet altijd een serieuze of grootse reden te heb-

ben, maar dat mag ook een ludieke of gekke reden zijn. Dus 
vindt u dat iemand “het bloemetje van de maand” verdient, laat 
het ons dan weten. 
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Sinterklaasintocht  25 november 2012 te Cromvoirt 

Beste jongens en meisjes, 
 

Samen met mijn zwarte pieten ben ik druk bezig alles weer in 
orde te maken om naar Nederland af te reizen en vooral weer 

Cromvoirt een bezoek te mogen brengen.  De zwarte pieten 
hebben er zin in. 
Zondag 25 november kom ik om 13.00 uur aan bij het kruis-

beeld. Dan gaan wij samen met de fanfare naar de kerk en ik 
hoop dat  jullie dan allemaal weer leuke liedjes voor mij willen 

zingen, muziek willen maken en jullie fraaie dansjes laten zien.  
Wij kunnen niet wachten.  
Wil je ook een optreden doen in de kerk, geef dit dan liefst voor 

22 november door aan Mariëlle Cales, Loverensestraat 33,  
tel. 642805. 

 
En leuke tekeningen zijn natuurlijk ook altijd welkom. 
Na ons feest in de kerk zijn jullie van harte welkom bij Theo 

van ‘t Wapen van Cromvoirt om daar lekkere warme chocolade-
melk drinken. 

 
Tot 25 november in Cromvoirt 
 

Groeten van Sint                                                                                                                                                                                   
en van alle zwarte pieten. 

 

 

(Ingezonden door Sinterklaas) 
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Wervelend jeugdtonpraten Kneutergat 
 
Op zaterdag 10 november is het carnavalsseizoen in Kneutergat 

geopend met een grootste en goedgevulde tonpraatavond voor 
en door de jeugd. Het publiek was zeer lovend over het niveau 

van de artiesten. 
 
Voorafgaand aan de voorstelling werd de nieuwe jeugdprinsen-

groep aan het publiek gepresenteerd. Prins Maarten d’n Urste 
(Maarten de Bever) wordt bijgestaan door adjudant Joy de Wijs, 

nar Demi van Pinxteren en jeugdraadsleden Claire Vermeulen, 
Sietske van de Hurk, Lotte Roelofs en Mardine van Iersel. Zij 
werden enthousiast ontvangen door de Cromvoirtse jeugd en 

volwassenen. 
 

De tonpraatavond was goed gevuld met vier tonpraters en vier 
sketches. Het spits werd afgebeten door  sketchgroep Trubbels  
met de Kneuterklas. De sketchgroep bestaat uit Jip Cales, 

Maarten de Bever, Sara Verhulst, Dave Welters en Lotte      
Roelofs. Zij gingen terug naar de tijd dat de Kneuters zelf nog 

op school zaten. Het was een levendige klas, waar menigeen 
wat van heeft opgestoken. 
 

De eerste tonpraatster was Teske d’n Goudzoekster (Tessa van 
Eekeren). Deze 9-jarige debutante bracht letterlijk en figuurlijk 

een schitterende buut. 
Sam den Ouden en Sietske van den Hurk bekenden als Hendrik 
& Jan de Tuinman dat ze erg van werken hielden. Ze konden er 

uren naar kijken. 
Van het plantsoen ging het naar de toiletten van José van de 

Plee. Michelle Vermeulen zette als toiletdame haar dorps-
genoten stevig te kijk. 

Tonprater Thomas Boeve liet als Thomas B. de duistere kanten 
van de samenleving zien. Met een grote snor en in een         
gestreept boevenpak, stal hij de show. 

 
(Vervolg op pagina 34) 

(Ingezonden door De Kneuters) 
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Demi van Pinxteren en Luc van Empel gaven een zeer           

geslaagde versie ten beste van Zaai in Krommert. De treffende 
accenten, de twinkelende humor en perfecte timing maakten er 

een alles behalve saai optreden van. 
Kapelaan van Kuikenberg (Bart van Kuijk) sloot de rijen van de 
tonpraters. Met zegen van boven sprak hij zijn schaapjes toe. 

Met zo’n kapelaan op de kansel, zullen de kerkbanken weer snel 
gevuld raken. 
 

Tijdens de finale werden alle artiesten, begeleiders en andere 

medewerkers achter de schermen, welverdiend in het zonnetje 
gezet. Bart Cales en Anne Slegers sloten als Carlo en Irene de 

avond af met een aanstekelijk playback nummer waarop        
de  hele zaal stond mee te swingen. Het carnavalsseizoen is 
wervelend van start gegaan in Kneutergat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto's van het jeugdtonpraten 

zijn gemaakt door Ton Stappers  

Meer foto’s op www.kneuters.nl 

http://www.kneuters.nl


 

35 ‘t Lantaerntje                                      December 2012 



 

36 ‘t Lantaerntje                                     December 2012



 

37 ‘t Lantaerntje                                      December 2012 

De Kneuters willen u er     aan  
herinneren dat de uiterste   
inleverdatum voor kopij voor 
de Kneuterkrant 28 november 

is. 

Thank You! Gracias! Vielen Dank! Merci Beaucoup! Efcharisto! 

Chukron! Bedankt! 
 

Beste mensen van Cromvoirt en de Distelberg. 
 
Het is niet gemakkelijk om aan te kloppen en om geld te komen 

vragen, maar met onze “schooiactie” voelen we ons altijd    
welkom. Hartverwarmende reacties, vriendelijke gezichten en 

open deuren. Als we overal koffie zouden drinken waar die ons 
wordt aangeboden dan konden we er gerust een dag extra voor 
uittrekken! Misschien maken we er volgend jaar wel een week-

endje van. We weten allemaal dat we het ’t Lantaerntje niet 
voor niets kunnen maken. Voor niets gaat gelukkig elke dag de 

zon op, maar wil je iets maken dan zit daar een prijskaartje 
aan. 
Maar…we maken het ook niet voor niets, wij maken ’t Lantaern-

tje voor u, voor ons allemaal en het wordt ook door ons allen 
gedragen. 

 
Hartelijk dank voor uw steun, enthousiasme  en financiële     

bijdrage!! 
Namens alle Lichtpuntjes. 

(Ingezonden door de Kneuters) 

(Ingezonden door de redactie) 
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Herinneringen op papier zetten… 

Cursus 'Schrijven over vroeger' in het BHIC 
Bij het ouder worden komen steeds meer herinneringen boven. 

Veel mensen vinden het waardevol daarover te schrijven, voor 
zichzelf of voor hun (klein)kinderen. Het BHIC biedt op zijn  

ocatie in ’s-Hertogenbosch opnieuw de cursus ’Schrijven over 
vroeger’ aan. Deze bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur en 
start in januari 2013. 

Opschrijven van herinneringen 
De cursus is voor iedereen die over vroeger wil schrijven. In de 

cursus krijgt u tips en adviezen voor het opschrijven van uw 
herinneringen. Die tips gaan o.a. over de onderwerpen, de    

opbouw en de vormen waarin u het verhaal kunt gieten.        
De cursus wordt verzorgd door schrijfdocent Monica Boschman.  
Alle deelnemers aan de cursus krijgen haar boek 'Het belang-

rijkste verhaal'. Dat is een boek vol tips, voorbeelden en       
oefeningen voor mensen die hun herinneringen op papier willen 

zetten. 
Verhalen bespreken 
In de bijeenkomsten krijgt u opdrachten om thuis aan te     

werken. Bij het bespreken van uw verhalen krijgt u tips van de 
docent en van uw medecursisten. Maar ook het luisteren naar 

anderen levert veel inspiratie op. In een van de bijeenkomsten 
krijgt u een rondleiding door het BHIC. Waar raakt het archief 
het persoonlijke verhaal? U maakt ook zelf een fotoverhaal(tje) 

voor het BHIC. 
Praktische informatie 

De cursus bestaat uit zes lessen op maandagmiddag van 13.30 
– 15.30 uur (data: 21 januari, 4 en 18 februari, 4 en 18 maart 
en 8 april 2013). Deelname kost € 70,-. Aan de cursus kunnen 

maximaal 12 mensen deelnemen. De volgorde van aanmelding 
is bepalend voor deelname. De cursus vindt plaats in het BHIC 

(de Citadel), Zuid-Willemsvaart 2, ’s-Hertogenbosch 
(routebeschrijving). Belangstellenden kunnen zich telefonisch 
aanmelden bij het BHIC, tel. (073) 681 85 00 of per e-mail. 

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen 

met Christian van der Ven, tel. (073) 681 85 00. 

(Ingezonden door BHIC ) 

http://www.bhic.nl/route
mailto::info@bhic.nl
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(Ingezonden door Ouderen samen) 

Informatiebijeenkomst Grip op veiligheid in huis 
 

Ouderen Samen organiseert, in samenwerking met brandweer, 
politie en een Vughts computerbedrijf, een voorlichtingsbijeen-

komst van twee uur over veiligheid in huis.  
 

Deskundigen laten zien welke mogelijkheden er zijn om een 
veilig huis te krijgen en wat u zelf kunt doen als het gaat om 
brandveiligheid, inbraak- en computerbeveiliging. Tips en feiten 

en alle ruimte voor vragen. Belangstellende 55-plussers zijn 
van harte welkom. 

Wonen in een veilig huis en in een veilige buurt is van wezenlijk 
belang. Van de bewoners zelf wordt meer verwacht. Zoals zelf 

verantwoordelijkheid nemen voor het beveiligen van de woning 
en weten dat je bijvoorbeeld niet zomaar voor iedereen op elk 
moment van de dag de deur moet openen. Daarom organiseert 

Stichting Ouderen Samen informatiebijeenkomsten om (het  
gevoel van) veiligheid van ouderen in Vught te verbeteren en 

om veilig ouder te worden. De informatie en voorlichting gaan 
over het voorkómen van ongevallen in en om huis en het voor-
kómen van inbreuk op personen en goederen 

(inbraakpreventie, beveiliging computer). 
Naast voorlichting en informatie krijgen belangstellenden schrif-

telijk materiaal mee om thuis nog eens na te lezen. Ook is er 
mogelijkheid om vragen te stellen aan de veiligheidsexperts van 
brandweer, politie en computerbedrijf. Daarnaast geeft Oude-

ren Samen uitleg over het werk van de Vrijwillige Ouderen-
adviseurs en de Woonadviseurs. De Woonadviseurs adviseren 

senioren gratis aan huis over comfortabel en veilig wonen in 
hun eigen woning.  
 

De informatiebijeenkomst vindt plaats: 

Vught-Noord: restaurant De Vughtse Heide, Loonsebaan 155, 
dinsdag 27 november om 19.45 uur. Deelname is gratis, bij 
binnenkomst en in de pauze staan koffie en thee klaar. 
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Boekenmarkt in de bibliotheek 
 
De bibliotheek in Sint-Michielsgestel houdt van 22 november tot 

en met 13 december tijdens openingsuren een boekenmarkt. 
De entree is gratis. Ook niet-leden zijn van harte welkom om te 

komen snuffelen. 
 
Het aanbod boeken en andere materialen in de bibliotheek 

wordt elke week aangevuld. Om het aanbod zo actueel mogelijk 
te houden, wordt de collectie regelmatig gesaneerd. Wat uit de 

collectie gaat wordt te koop aangeboden. Het aanbod bestaat 
voornamelijk uit boeken, tijdschriften en digitale media voor zo-
wel kinderen als volwassenen. De bibliotheek heet iedereen van 

harte welkom.  
 

Activiteit  Boekenmarkt  
Locatie                   Bibliotheek locatie Sint Michielsgestel 
                             Torenstraat 6 

Datum   22 november t/m 13 december 
Entree   gratis 

Openingstijden Maandag en vrijdag 14.00-20.00 uur 
    Dinsdag t/m donderdag 14.00-17.30  
    Zaterdag 10.00-13.00 uur 

(Ingezonden door bibliotheek Sint Michielsgestel) 
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(Ingezonden door Herberg de Leuvert) 
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Schilderijen en keramiek in bibliotheek 

 
De locatie Sint-Michielsgestel van Bibliotheek de Meierij       

presenteert in december een dubbelexpositie: keramiek van 
Marion Coolen in de vitrines en abstracte schilderijen van Ria 
Sleutjes-Vervoort in de expositieruimte. De tentoonstelling van 

Marion Coolen loopt van 1 december 2012 tot en met 5 januari 
2013 en de schilderijen van Ria Sleutjes zijn te bezichtigen van 

8 december 2012 tot en met 5 januari 2013. 
 
Marion Coolen 

Het creatief bezig zijn is Marion Coolen met de paplepel        
ingegoten. In navolging van haar moeder zat ze met 7 jaar al 

achter de naaimachine. Haar vader maakte wat zijn ogen zagen 
op het gebied van machines. 
 

Tekenen, schilderen en handvaardigheid waren op de middel-
bare school haar favoriete vakken. In 1993 is Marion gestart 

met aquarelcursussen en was ze vooral creatief bezig met     
natuurlijke materialen. Na het volgen van cursussen interieur,- 

en tuinontwerpen ging ze op zoek naar mooie beelden voor in 
huis en buiten. Zo kwam Marion in contact met klei. “Klei is een 
heerlijk materiaal waar je bijna alles van kunt maken. En er zijn 

zoveel variaties in de afwerking mogelijk”, aldus Marion. 
 

Sinds 5 jaar is ze nu bezig met keramiek. Haar fantasie en   
creativiteit worden omgezet in schalen, vazen en mensfiguren. 
Inspiratie haalt ze uit de natuur, maar ook uit het kijken naar 

mensen. Marion werkt ook in opdracht. 
 

Ria Sleutjes-Vervoort 
In de jaren negentig volgde Ria Sleutjes-Vervoort uit Gemonde 
de Academie voor Schone Kunsten in het Belgische Arendonk, 

waar zij verschillende opleidingen volgde. Als kunstenaar begon 
zij met het aquarelleren van stillevens, maar later koos zij voor 

acryl en in de loop der jaren werd haar werk steeds abstracter 
en groter van formaat. 
 

(Vervolg op pagina 50) 

(Ingezonden door Bibliotheek de Meierij) 
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Ria schildert met een passie voor kleur: “Schilderen is voor mij 

meditatief. Als ik schilder denk ik met mijn hart en voel met 
mijn hoofd. Hierdoor kies ik de kleuren intuïtief en ben ik steeds 

groter en vrijer gaan werken. Schilderen is ook een ambacht, 
het is een proces van steeds opnieuw drogen en schrapen met 
een spatel. Soms voeg ik andere materialen toe, zoals zand of 

papier om meer reliëf aan te brengen. Ik probeer een contrast 
te bereiken van het diepste donker tot het helderste licht, dit 

geeft voor mij weer hoe het leven is. Er is geen licht zonder 
donker en geen donker zonder licht. Dat licht te vangen, met al 
zijn kleur en met al zijn facetten en over te brengen op het 

doek is mijn grootste uitdaging en als dat lukt, mijn grootste 
geluk.” 

 
U bent van harte welkom beide exposities te bezichtigen tijdens 
openingstijden van de bibliotheek. 

 
Activiteit Tentoonstelling keramiek van Marion Coolen en    

schilderijen van Ria Sleutjes-Vervoort 
Locatie Bibliotheek Sint-Michielsgestel, Torenstraat 6 

Datum 1 december 2012 t/m 5 januari 2013 (schilderijen van 
Ria Sleutjes vanaf 8 december) 
Entree gratis 

Openingstijden maandag en vrijdag 14.00-20.00 uur 
dinsdag, woensdag, donderdag 14.00-17.30 uur 

zaterdag 10.00-13.00 uur 
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Dompu Sumbawa 

 
Adventsactie 2012 parochie Edith Stein 

 
Onze bisschoppen vinden het belangrijk dat er levendige       
relaties onderhouden worden met de katholieke kerkgemeen-

schap wereldwijd. Verbondenheid van de Nederlandse kerk met 
kerken in o.a. het Zuiden stimuleert ons geloofsleven en sterkt 

onze opdracht tot concrete dienstbaarheid en naastenliefde. De 
bisschoppelijke Adventsactie (evenals de bisschoppelijke     
Vastenactie en de Week Nederlandse Missionarissen) is bedoeld 

als landelijke actie in de tijd voor Kerstmis om gezicht te geven 
aan deze veelvoudige verbondenheid en gelovigen en mensen 

van goede wil te motiveren het hunne daartoe bij te dragen. 
 
De Adventsactie 2012 heeft als thema “groot denken, klein 

doen”. In deze woorden klinkt het centrale geloofspunt van de 
Adventstijd door: De Zoon van God wordt geboren in het kleine 

kind van Betlehem en daarin door herders en wijzen herkend en 
vereerd. Zijn geboorte is mogelijk geworden door het initiatief 

van God die trouw houdt en menselijke vrijheid die Gods        
initiatief beaamt (het ja -woord van Maria). De geboorte van de 
Jezus is ook de geboorte van de hoop die zijn volkomen open-

baring vindt in de Verrijzenis. Groot denken, klein doen is de 
vertaling van deze hoop in solidariteit, naastenliefde en         

gerechtigheid op mensenmaat. De Adventsactie stimuleert    
zowel de verkondiging van het Evangelie en de opbouw van de 
Kerk (het ‘grote denken’) als de concrete acties en initiatieven 

die mensen en gemeenschappen nemen om hoop te brengen in 
het leven van hun naasten. 

 
Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef maakten  
vele jaren deel uit van onze geloofsgemeenschap. Met zuster 

Theresia is een goede band. Als generaal-overste heeft zij ons 
opnieuw gevraagd om hulp voor een van de vele missieposten.  

 
(Vervolg op pagina 54) 

(Ingezonden door Parochie Edith Stein) 
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Met name denkt zij opnieuw aan het project Dompu op het    

eiland Sumbawa, waar haar medezusters betrokken zijn bij de 
opvang en scholing van (zwerf)kinderen, het verbeteren van de 

positie van vrouwen, het opzetten van kleine bedrijven voor en 
door vrouwen door middel van het verstrekken van micro-
kredieten, en het verbeteren van de hygiënische omstandighe-

den. 
 

De Indonesische zusters van de J.M.J. weten zich door de Kerk 
gezonden om armen, zieken, bejaarden en wezen tot steun te 
zijn doch kunnen dit niet zonder onze (financiële) hulp.  

 
Wij kunnen hen helpen door een bijdrage middels de collecte-

bus achter in de kerk of via bankrekening 1554.03.893 t.n.v 
parochie Edith Stein onder vermelding “adventsactie 2012” . 
 

Zuster Theresia, de generaal overste, zal opnieuw zorg dragen 
dat uw bijdrage voor de volle 100 % haar bestemming bereikt. 

 
Wij vragen U hen naar vermogen te ondersteunen. 

 
John van Grinsven, diaken 
Martien Mesch, pastoor 

James Jozef, kapelaan 
Mariette Versteeg, pastoraal assistent 

Lichtpuntjes 

Ik heb mijn gloednieuwe Nintende 3DS (zwart) te koop.       

Helemaal compleet, dus in de doos. Met het spel TinTin voor 

3D. Echt iets voor op jouw verlanglijstje. 

Ook mijn rode DS is te koop met een heleboel spellen. 

Ties Hurkmans 

0411-645259 
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Een slippertje 
 

“Hè, hè” zuchtte ze, nadat ze zich moeizaam in de bus had   
gehesen. Duidelijk bekaf liet ze zich vallen in onze comfortabele 
stoelen. “Lunettenlaan”, kon ze nog net zeggen. Ik wist het al, 

want zij was een trouwe klant. Ze werkt helemaal in Dordrecht 
en moet dus ’s morgens vroeg al vertrekken en ze had vandaag 

keihard moeten werken, vandaar de vermoeide zucht. 
“Ga rustig en ontspannen zitten en dan breng ik u netjes naar 
huis, geniet van het zonnetje en zorg dat U ontspannen thuis 

komt”, was mijn welgemeende advies.  
“U zit anders achter het stuur als eerst “, viel haar op.  

“Ja dat kan kloppen, want we hebben van de week met z’n    
allen een verhoogde rijvaardigheidstraining gehad en tegen-
woordig mag je je handen niet meer op toen voor twee aan het 

stuur houden, maar op kwart voor drie. Nou rijd al meer dan 
veertig jaar met mijn handen op tien voor twee, dus dat moet 

ik afleren.”  
“Maar als het veertig jaar goed is gegaan, dan is dat toch geen 
probleem?”  

“Ja, dat vind ik ook, maar het schijnt dat ik dan eventueel in de 
problemen kan komen met de airbag. Die slaat dan tegen mijn 

vuisten, waardoor ik dan mezelf voor de kop timmer.”  
“Ja, dat is een probleem. Maarre ... is dat alles wat jullie       
geleerd hebben?”  

“Nou nee. We moesten ook nog met de bus een parcoursje   
afleggen tussen van die knaloranje pionnen, die ge niet mocht 

raken. Het ging redelijk goed. Daarna bracht onze trainer ons 
naar een spekglad deel van de baan. Daar hadden we een    

motorrijder al flink onderuit zien gaan. In gedachten zag ik  
mezelf al de nodige pirouettes maken. Maar trainer Hans      
Meijs had ons keurig geïnstrueerd en iedereen volbracht de   

opdrachten met een routine alsof het dagelijkse kost was. Dus 
hopen we dat we onze passagiers de komende winter veilig  

zullen vervoeren.”  
“Toch mooi dat dit allemaal voor jullie wordt georganiseerd”  

(Vervolg op pagina 58) 

(Ingezonden door Reinder C  Buurten in de Buurtbus) 
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“Ja, dat vind ik ook.” 

Het was voor de chauffeurs een leerzame en goed verzorgde 
dag op het trainingscentrum van de Verkeersveiligheidsgroep 

Nederland, gesitueerd op het terrein van het Autotron in     
Rosmalen, vlak naast het Huis van de Toekomst. Het is toch  
ongelooflijk mooi als alle buurtbuschauffeurs tegelijkertijd een 

slippertje mogen maken zonder daar thuis problemen mee   
krijgen! 

  
Reinder C.  
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Religieus erfgoed waardevol om te bewaren 

Onze omgeving zit vol gewoonten         

en   gebruiken. Rondom feestdagen,    

gebonden aan een speciale plaats,     

persoonsgebonden en voor grote groe-

pen. Eeuwenoude tradities vaak en     

gebruiken van deze tijd. Informatie die in deze vaak vluchtige 

wereld dreigen te verdwijnen uit het collectieve geheugen. 

Dat is de reden waarom het Nederlands Centrum voor Volks-

cultuur en Immaterieel Erfgoed heeft besloten in het kader van 

een groter Europees project, gewoonten en gebruiken          

met    betrekking tot religie in Het Groene Woud te gaan       

inventariseren en vast te leggen. De uitvoering van dit project 

is in handen van Bureau Erasmus in Eindhoven. Bureau      

Erasmus zoekt daarvoor graag contact met u. U bent als geen 

ander op de hoogte van de gewoonten en gebruiken in uw   

omgeving. Als voorbeelden van gebruiken noemen zij het      

samen bidden in het gezin, het rozenhoedje en het avond-

gebed. Bij dat laatste zaten de kinderen in pyjama op de knieën 

op de harde kokosmat. En wie kent de verhalen over het      

verzamelen van aflaten? Ook kan het zijn dat er binnen families 

bepaalde gebruiken bestonden. Destijds gingen gezinnen op  

bedevaart; daarover zijn ongetwijfeld mooie verhalen en   

anekdoten te vertellen. Ook is er de vraag aan parochies: is er 

een speciaal gebruik, gebed of lied? 

Naast dit soort informatie is Bureau Erasmus op zoek naar        

foto’s, films, krantenknipsels. Samen met het Vughts Museum 

is al een start gemaakt om klein religieus erfgoed te             

inventariseren en op te slaan in een database. Daar horen ook 

de verhalen bij die kleven aan kapellen, beelden, graf-

monumenten, enzovoort. 

(Vervolg op pagina 62) 

(Ingezonden door bureau Erasmus) 
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Hebt u een verhaal, een persoonlijke gewoonte, een gebed of 

beeldmateriaal, dan kunt u dit via de mail doorgeven aan  
inventarisatieimmaterieelerfgoedgroenewoud@gmail.com  

Er wordt telefonisch contact met u opgenomen om met u een 
afspraak te maken voor een gesprek over dit onderzoek naar 
gewoonten en gebruiken in relatie tot religie.  

Misschien weet u nu al met wie we gegevens kunnen uit-
wisselen? U kunt de contactgegevens (telefoonnummer, mail-

adres)van dit persoon doorgeven per telefoon of per mail. 
Bureau Erasmus 
www.bureauerasmus.nl 

040-7878515 

mailto:inventarisatieimmaterieelerfgoedgroenewoud@gmail.com
http://www.bureauerasmus.nl
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Back to the Golden Years uit de tijd van JC-Instuif. 

The Explosion Rockets nemen u mee terug in de tijd op zat. 
1 december in de JCV-zaal aan de v.d. Pollstraat 3a te Vught. 
 

Vijftigers en zestigers die de JC-Instuif uit de zestiger jaren in 

Vught nog weten te herinneren zullen zich weer helemaal thuis 
voelen op zaterdag 1 december a.s. in de JC-zaal aan de v.d. 
Pollstraat 3a te Vught. De muziek zal weer als van toen zijn. 

Iedereen wat ouder, maar allemaal met dezelfde instelling om 
samen oude herinneringen op te halen en dansen en genieten 

van muziek uit de sixties met de Vughtse band The Explosion 
Rockets, die al eerder is uitgeroepen als de beste Rock ‘n’   
Rollband van Nederland. 

 
Met de ogen dicht hoor je ze allemaal voorbij komen. Elvis, 

Cliff, Buddy Holly, Jerry L. Lewis en The Shadows. Niet alleen 
de muziek is authentiek. Ook zanger Ruud Kuijpers weet de 
Rock ‘n’ Rollgrootheden van toen feilloos neer te zetten. Bij een 

nummer van Elvis, kruipt Kuijpers in de huid van Elvis. Niet    
alleen zijn stem, maar ook zijn bewegingen en uitstraling zijn 

echt Elvis. Op zijn eigen wijze vertolkt Ruud naast Elvis ook Cliff 
Richard, Eddy Cochran en Buddy Holly om enkele grootheden 
uit de eindjaren ’50 beginjaren ’60 te noemen. 

Natuurlijk staat er achter hem een voortreffelijke begeleidings-
band die alle licks en tricks van toen prima weten neer te zet-

ten. Als je je ogen dicht doet, hoor je ELVIS zingen en The  
Shadows spelen. 
 
 

Dat The Explosion Rockets een grote voorliefde heeft voor     

instrumentale gitaarmuziek uit de periode eindjaren ’50 begin-
jaren ’60 laten zij meerdere malen op de avond horen. The 

Shadows genieten wel hun voorkeur. Nummers als Apache, La 
Comparsa, Time is Tight, maar ook het heerlijke nummer   
Wonderful Land staan op het programma in Vught.  

 
STG .The Explosion Rockets. 

(Vervolg op pagina 64) 

(Ingezonden door The Explosion Rockets) 
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De band is opgericht in 1959. Zij kregen bekendheid via        

talentenjachten en waren al snel te horen op Radio Luxemburg.  
In de seventies was de band het huisorkest van de TROS top 50 

en speelden zij live in de 150ste editie van Felix Meurders Rock 
‘n’ Rollprogramma het “Stenen Tijdperk”. In die tijd bracht de 
band enkele L.P.’s singles en E.P.’s uit die later op CD zijn ver-

schenen. Na de heroprichting in 1985 werd de band een stich-
ting zonder winstbejag en speelt sindsdien onafgebroken zowat 

alle zalen van Nederland “plat” en bracht enkele juweeltjes van 
C.D.’s en DVD’s uit.  
 

Het repertoire blijft hetzelfde n.l. authentieke muziek uit de   
periode eindjaren ’50 beginjaren ’60, van ruige Rock ‘n’ Roll, 

veel gitaarinstrumentals tot rustige ballades. Wel worden er 
steeds “nieuwe”oude nummers ingestudeerd, zodat de vaste 

fans steeds weer “nieuw “ materiaal krijgen voorgeschoteld van 
deze zeer ervaren band. De band bestaat uit zanger Ruud   
Kuijpers, sologitarist Joop  Devilee, slaggitarist Thom Sens, 

bassist Hank van Empel,    toetsenist Martien van Engelen en 
drummer Frans van Esch. Meer info over de band: 

www.explosionrockets.nl 
 

Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats, zorg dan dat u op tijd 
bent. De JCV-zaal gaat zaterdag 1 december open om 19.30 
uur. Het optreden begint om 20.30 uur en duurt tot 00.30 uur.  

Voorverkoop en inlichtingen: Tel. 073-5115409 of 06-30256047 
(Henk Vermeegen voorzitter Explosion Rockets fanclub)  

 
Foto:  Als je je ogen dicht doet hoor je Elvis zingen en The  Shadows 

spelen bij The Explosion Rockets tijdens hun optreden in de JCV-zaal 

op zat. 1 december a.s. 
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Excursie Meer van Engelen 

 
Op zaterdag 24 november organiseert Natuurgroep Gestel een 

excursie naar het Meer van Engelen, onderdeel van het         
Engelenmeer. In het kader van de Groene Delta werken heeft 
Staatsbosbeheer samen met de Gemeente 's-Hertogenbosch de 

noordoostzijde van het Engelermeer opgeknapt.  
De herinrichting is in overleg met bewoners en gebruikers     

bedacht. Dit gedeelte, het Meer van Engelen, is afgescheiden 
van de grote zandwinplas. Het waterpeil wordt met                
auto-matische peilhandhaving op een hoger peil gehouden. 

 
Bij de herinrichting zijn o.a. onverharde wandelpaden,         

loopbruggen, nieuwe waterlopen, een vlonderpad van 200     
meter over het moeras en een paaisloot voor vissen tussen de 
zandwinplas en het krekengebied aangelegd. Voorts speel-

natuur voor de jeugd en een ecologische verbindingszone    
richting Haarsteeg. Peter Janssen en Bert Subelack zijn onze 

gidsen. 
 

We wensen u deze ochtend een mooie natuurwandeling in een 
boeiend landschap. We vertrekken om 0.900 uur vanaf         
gemeenschapshuis De Huif te Sint- Michielsgestel en gaan    

carpoolen. Deelname is gratis behoudens een bijdrage in de 
reiskosten.  

 
Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel: 
0622432941 of  michel.langenberg@home.nl 

 

(Ingezonden door Natuurgroep Gestel 

mailto:michel.langenberg@home.nl
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Ooievaartje 
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Gedicht 

Maar toch is het waar 

Als de wind, ‘s nachts, de bomen wiegt  

en hun takken plagend tegen de ramen slaan  

Willen kinderen nerveus, angstig 

maar vol verwachting slapen gaan 

 

Als een paard, ‘s nachts, door koude briest  

maar toch trots en dapper het ruige weer trotseert  

Wordt het zeker bereden door 

hem die door ieder kind wordt vereerd 

 

Zie de man, zwart, zachtjes zingend 

en zijn hart vol vreugde zwellend, bijna uitpuilt 

De pakjes door hem geladen nakijkt 

waardoor hij geen enkel kindje uitsluit 

 

Zie de Sint, hijgend, door ouderdom 

toch nog lachen en praten tegen zijn knecht 

Dan weet je met zekerheid 

Sinterklaas en Zwarte Piet bestaan echt 

 

Jure 
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Pottenkijkers 
Voor we ons weer gaan uitleven met min of meer ingewikkelde 

culinaire capriolen voor de Kerst is hier een supersimpel maar 

oh zo lekker toetje. Een prima manier om je valappelen op te 

maken, een echt heerlijk geurend herfstrecept. Wind, storm, 

regen; als je dan binnenkomt en je ruikt dit als het in de oven 

staat…Hmmmmm! 

Appel Crumble 

 35 gram volkorenbloem 
 35 gram havervlokken 

 20 gram suiker 
 35 gram roomboter 

Voor de fruitvulling: 
 400 gram appelen 

 1 soeplepel water 

 50 gram suiker (bij voorkeur bruine suiker) 
Begin met de oven voor te verwarmen op 190 graden Celsius. 

Schil de appelen en snijd ze in stukjes. Doe ze in een pannetje, 
voeg de suiker en het water toe, zet er een deksel op, breng 

langzaam aan de kook (zorg dat de appels niet aanbranden en 
de suiker niet karameliseert) en laat op een laag vuurtje 5 mi-
nuten verder pruttelen. Meng ondertussen in een kom de ha-

vervlokken met de bloem goed door elkaar. Snijd de koude bo-
ter in stukjes, voeg bij in de kom en meng met je vingertoppen 

tot een kruimelig geheel. Voeg er dan de suiker aan toe werk 
doorheen de kruimels. Vul kleine, vuurvaste schoteltjes met het 
fruit, strooi er het kruimeldeeg over en laat een 20 tal minuten 

goudbruin bakken in de oven. Hier kun je natuurlijk eindeloos 
mee variëren, zowel met de vulling als met de topping. Prui-

men, peren, appel met rozijnen, vijgen. Als je zacht rood fruit 
gebruikt is het beter om het fruit niet voor te koken, dat is al 

zacht genoeg. Voor het crumble-deeg kun je ook een beetje 
muesli toevoegen, of kaneel, geraspte kokos, noem maar op. 
Maak je eigen variatie, je eigen favoriete smaak. 

Serveren met een bolletje ijs of een scheut warme vanillevla. 
Smakelijk! 
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M@ilig 

Waarschijnlijk ben ik nu, terwijl jullie dit lezen, samen met mijn 

vriend onderweg naar Curitiba.. Lekker in een hobbel-de-bobbel
-busje door Zuid-Amerika reizen. Maar waar naartoe!? Naar de 

bruiloft van Ricardo – een Braziliaan-Japanse zoals ik hem altijd 
noemde – die ik samen met zijn verloofde in Australië ontmoet 
had! Toen ik afscheid van hun nam, zo’n dik 1,5 jaar geleden 

had ik verwacht dat ik ze nooit meer zou zien. 
 

Al een half jaar zijn wij bezig met de ‘grote reis’, 5 maanden 
Zuid-Amerika en dik 4 maanden Azië. Nu zou je zeggen, dan 
heb je zo lang de tijd, je zult in je laatste week niets meer te 

doen hebben en alles is geregeld! Nu moet ik zeggen.. helaas… 
niet gelukt. Nu ik het schrijf is het nog 4 nachten slapen voor-

dat wij in het vliegtuig stappen richting Rioooooo de             
Janeirrrooooo! En ik moet nog: een goede fotocamera halen om 
alle mooie momenten mee vast te leggen, anti muggenspul    

halen om de malariamuggen van mij vandaan te houden, mijn 
filmcamera nog leegmaken; daar staat namelijk de film van Au-

stralië (van enige tijd geleden) nog op…, het telefoon-
abonnement veranderen want ik ga geen belminuten betalen 

die ik toch niet gebruik, onze waarbenjij opzetten; is wel net   
zo leuk voor de mensen die wij allemaal ga missen, alle         
belangrijke gegevens opslaan in een dropbox en uitprinten, 

mijn backpack inpakken; wat nog een hele uitdagen zal gaan 
worden en iets waar een slimme tante van mij van de week 

mee kwam: geld, ofwel Braziliaanse Reais halen! Kortom: er is 
nog genoeg te doen. Volgens mijn vriend moest ik mijzelf niet 
zo druk maken. Waar dat ik mijn wederantwoord gaf: ‘je mag 

je wel eens ooit druk gaan maken om iets..’ Wellicht dat wij  
tijdens de reis een middenweg gaan vinden!? 

 
Lieve mensen, een hele fijne winter hier in Cromvoirt, ik zal aan 
jullie denken in het zonnige Zuid-Amerika en tot volgend jaar! 
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Goh, en dan is het einde van het jaar in aantocht en ga ik weer 

mijn belerende praatje houden...Sommigen van onze lezers 
denken onbewust: “mij gebeurt het niet” ...tot het te laat is. 

Brand komt helaas vaak voor en kan een verwoestend effect 
hebben. Niet alleen het vuur zelf, maar ook de rook maakt 
slachtoffers (vergiftiging, verstikking). Tijdens de feestdagen is 

het risico voor brand of rook extra groot, door gebruik van 
kaarsen, kerstversiering en natuurlijk ook vuurwerk met Oud  

en Nieuw. De voornaamste oorzaken van ongevallen in de     
decembermaand en Kerst zijn omvallende kaarsjes of kleding 
die in brand geraakt door een kaars. Deze ongevallen geven 

ernstige verwondingen, die vaak blijvend lichamelijk letsel tot 
gevolg hebben. Tijdens de kerstdagen breekt jaarlijks ook 400 

tot 500 keer brand uit in woningen! Uit schademeldingen in de 
decembermaanden blijken kaarsen hier eveneens de hoofdoor-
zaak te zijn. Wanneer de kerststukjes die vlam vatten meegere-

kend worden, zijn kaarsen debet aan bijna de helft van het 
aantal woningbranden met de feestdagen. Ook schoorsteen-

brand en kortsluiting in de kerstverlichting geven grote schade. 
Op internet is veel te vinden over brandpreventie in huis dus 

daar ga ik jullie niet meer mee lastig vallen. Mochten er toch 
vragen zijn kun je te allen tijde iemand van de Cromvoirtse 
brandweer aanspreken. Ook kun je bellen naar de veiligheidsre-

gio Brandweer Brabant Noord 088 0208284. Of kijk op de site 
www.brandweer.nl/brabant-noord 

 
 
 

 
 
 
 
                       

        Kerstboom in brand...  

Ken u vluchtplan! 
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Jong 

Zorg 
 
Met kinderen krijg je zorgen. Maar met het overlijden van een 

oom anderhalf jaar geleden kwam er nog een zorg bij. Zijn 
eveneens vrijgezelle tweelingbroer bleef alleen achter, totaal 

ontredderd. Na 62 jaar met moeder samen te hebben gehuisd 
en haar net met Alzheimer (93) in een verzorgingstehuis te 
hebben over geplaatst, was er ineens helemaal niets en nie-

mand meer. Anderhalve week na de fatale hartaanval van zijn 
broer krijgt hij er zelf een, maar als een gewaarschuwd mens 

was hij op tijd. Schuldgevoel. 
En zo werd de rouw rauw, werd alleen eenzaam en probleem-
pjes zorgen. 

Om de paar weken dronk hij bij ons zijn koffie, rookte zijn 
shagje en las ik het verdriet in zijn ogen. Een getraumatiseerd 

gezin, ruzie, onbegrip, bezitterigheid, onmacht, onvermogen. Je 
ziet het en je kunt het niet oplossen. 
Dus stuurde ik vorige week uit pure wanhoop maar een brief 

naar zijn huisarts over de zorgen die ik had en de onmacht die 
ik voelde. Of hij misschien kon toezien op sociale en maat-

schappelijke hulp? 
Gisteren al belde mijn oom. “De dokter was langs geweest, hij 
was vast bezorgd over hem.” Er is een onderzoek gestart naar 

zijn sociale en fysieke gezondheid, een onderzoek naar zijn   
interesses, een inschrijving voor vervangende huisvesting, een 

aanpassing in zijn testament, contactpersonen zijn aangewe-
zen. Er is aandacht voor hem en er wordt op hem gelet. Hij 
voelt zich gezien! 

Ik kon wel janken toen ik ophing. Al jarenlang zaniken we over 
de zorg in Nederland, maar man-o-man wat ben ik er trots op! 
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Doktersdiensten 

HUISARTSENPOST 
 

Tel.: 0900-8860 
 

Huisartsenpost (HOV) 
Rijnstraat 4, 5215 EK 's-Hertogenbosch 
 

U kunt op de HOV terecht voor spoedeisende huisartsenhulp 

buiten praktijkuren tussen 17.00 en 08.00 uur en in de  
weekeinden en op feestdagen. 

Voordat u naar de huisartsenpost komt, dient u altijd eerst  
telefonisch een afspraak te maken. 
 

Route: 

Neem op de A2 afslag 21 Veghel/Helmond. Aan het eind van de 
afslag gaat u rechtsaf richting Den Bosch centrum. Na 1 km 
passeert u een kruispunt met stoplichten, u rijdt hier rechtdoor. 

Vervolgens slaat u rechtsaf en voegt u in op de Merwedeweg/
Lambooijbrug. U rijdt door tot de rotonde, neem daar de 3e  

afslag naar de Rijnstraat. In het 4e gebouw aan de rechterkant 
vindt u de HOV. 
 

DIENSTAPOTHEEK 
 

Voor spoedgevallen buiten openingstijden van uw apotheek 

kunt u terecht in de Jeroen Bosch Apotheek in de hal van het 
nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis: 

Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch. 
Tel.: 073-553 59 99 
 

Let op! Dit is een nieuw adres. Als uw navigatiesysteem het 

adres nog niet kent, geeft u in: Vlijmenseweg 10, 5223 GW  
's-Hertogenbosch. 
 

UITLEENHULPMIDDELEN EN VERPLEEGARTIKELEN 
 

Uitleen Vught, Repelweg 8 
 

dinsdag  09.00 – 12.00 uur 

donderdag 13.00 – 16.00 uur 


